Protestantse

< Kerk Nieuw Amsterdam-Veenoord
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Voorganger: Ds. Gerda van Vliet
Organist: Mevr. Willy Misker
Groen

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil
van leven dat zal blijven stromen
om samen te omarmen

Gods Koninkrijk en zijn welwillendheid
VOORBEREIDING
Woord van welkom, mededelingen
Intochtslied: Bijeengeroepen - Uit: Geroepen om te zingen 18 (Mel. Lied 675)

Bijeengeroepen uit onze huizen / elk met zijn eigen levenslied,

zijn wij gekomen om weer te dromen / van wat God in ons mensen ziet.
Wij willen zingen van alle dingen / roepen uit donker, roepen om leven,
roepen om licht om Gods woorden te zien / God zal ons horen,

Hij schenkt het leven

Hij zal ons vragen antwoord te geven, / samen te leven in zijn gloria.

Bijeengekomen, woord in ons midden, / samen zijn wij hier in Gods huis.
Kleinen en groten, niemand verstoten: / voor wie God zoekt is hier een thuis.
Bidden en danken, stilte en klanken, / met elkaar delen, één zijn met velen
en zingen keer op keer: Jezus is Heer! / Jong en oud samen zingen nu ‘amen’.
God in ons midden, verhoor ons bidden. / Heel uw gemeente zingt: Halleluja!

Bemoediging en Groet
Aanvangswoorden — King Singers: Otche Nash — Onze Vader (Oosters Orthodox)
Lied: 463:1 en 2 Licht in onze ogen

Licht in onze ogen,

redder uit de nacht,

geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?



Als der mensen trooster
roepen wij U aan:
noem de namelozen
met een nieuwe naam!

Gebed om ontferming (Lied 463:3, 4, 5)

Herder, wil behoeden,
wie in ’z duister valt.
Keer hun lot ten goede,
licht dat stralen zal!

Bloesem in de winter,
roze dageraad,

wees ons teken dat de
zon verschijnen gaat!

Regen uw gerechtigheid
en bevrucht de aard,

tot de trouw ontkiemt en
vrede bloeien gaat!

Lied: 463:6, 7 en 8 Kyrie eleison

Kyrie eleison,

dat Gij u erbarmt,
onze kille koude

met uw licht verwarmt!

Christe eleison,

nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!

Kyrie eleison,

wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!

Leefregel: Kol. 3:12-17



Lied: Lied 146¢:7 Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen

Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.

Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!

Love dan ieder die Hem vreest

Vader en Zoon en heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing: Jes. 42:1-9

Lied: 538:1 Een mens te zijn op aarde

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,

is leven van genade

buiten de eeuwigheid,

is leven van de woorden

die opgeschreven staan

en net als Jezus worden

die 'z ons heeft voorgedaan.

Schriftlezing: Matt. 18:1-3, 12-14
Lied: 991:1, 7 en 8 De eersten zijn de laatsten

De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,

zZij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.

Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,

want God noemt hen de zijnen
die laatgeboren zijn.



De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop!
Kies dan de goede plaatsen
en geef uw hart aan God.

Verkondiging
Lied: 370:1, 2 en 3 Vader, die woont in hemels licht

Vader, die woont in hemels licht, —
uw rijk geeft liefde een gezicht

uw naam is waard de hoogste eer!
Wij bidden om een ommekeer:
wek doden op, maak armen rijk,
laat komen, Heer, uw koninkrijk.

Uw wil geschiede, goede God,
laat ons niet over aan ons lot,
bewaar de aarde voor de dood

en geef van dag tot dag ons brood.
Vergeef als wij: laat uw geduld
steeds groter zijn dan onze schuld.

Leid ons niet in verzoeking, Heer,
verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk —
want U behoort het koninkrijk,

de kracht, de hoogste heerlijkheid
nu en in alle eeuwigheid.

GELOOFSBELIJDENIS

Wij geloven in de kracht van het leven,

in de bloei van de natuur,

in het pasgeboren mensenkind.

Wij geloven dat de dood het leven niet tegenhoudt.
Wij geloven in de kracht van God

die altijd en overal doorbreekt,

die werkt en herschept en de aarde nieuw maakt.
Wij geloven in Jezus van Nazareth,

in Zijn manier van leven,

in Zijn liefde voor God en mens.



Wij geloven dat in Hem de toekomst is aangebroken,
dat Zijn Rijk al is begonnen,
dat het onder ons gestalte aan het krijgen is,
dddrbreekt in mensen van onze tijd
en langzaam groeit ook in ons leven.
Wij geloven dat God met ons meetrekt
alle dagen van ons bestaan,
dat Hij toekomst geeft.
Wij geloven dat Hij nieuw leven brengt
voor ieder van ons
ALLEN: Amen.

GAVEN EN GEBEDEN

Dankzegging en voorbede
- Stilte
- Onze Vader

Collecte: 1° Diaconie
2¢. Pastoraat en Eredienst

Slotlied: 838:1 en 2 O grote God die liefde zijt

O grote God die liefde zijt,

o Vader van ons leven,

vervul ons hart, dat wij altijd

ons aan uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,

uw waarheid openbaren.

Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,

dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.

Laat ons getrouw de weg begaan

tot allen die ons verre staan

en laat ons zonder vrezen

de minste willen wezen.



WEGZENDING EN ZEGEN
Zending en Zegen
Amen — Lied 415:3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Uitgangscollecte: Project Moldavié

Orgelspel

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken




Nieuwsbrief
Omzien naar elkaar

Voor ieder die door moeite en ziekte de zwaarte van het leven ervaart,
bidden wij God om nabij te zijn. Laten we in ons omzien naar elkaar
lets van Gods genadige liefde aan elkaar meegeven.

Een gedicht van Sytze de Vries, Liedboek p. 1372

Wanneer wij moeten gaan / langs de grenzen van het leven,
waar ziekte ons klein maakt, onzeker en afhankelijk.
laat ons leven dan niet / verlopen in de angst.

Laten er mensen zijn / die ons vasthouden:
doe zelf uw naam eer aan / en laat U vinden
als wij U zoeken. / Amen.

Open inloop dinsdagmiddag

Van 14.00 — 16.00 uur is de zijdeur van de kerk open om even binnen
te lopen bij ds. Gerda van Vliet. Ik zit voor u klaar in de consistorie en
zie uit naar uw komst! Koffie en thee staan klaar. Welkom!!

Bloemen.

De bloemen worden gebracht door: fam. Meijering.
Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:

Mevr. G. Lensink-Blokland, Schakelpad.

Boeken, boeken en nog eens boeken.....

Inmiddels is het al enige tijd mogelijk om een boek te
kiezen om thuis te lezen uit de boekenkasten die op het
podium staan in de grote zaal.

Hier wordt gelukkig door velen al gebruik van gemaakt.
Er is volop keuze: (Streek-)romans, thrillers, gedichtenbundels,
oorlogsboeken en vele andere soorten. Er is vast wel iets moois voor u
bij.

Voorlopig hebben we boeken voldoende in voorraad.




Legpuzzels

Nu kwam onlangs het voorstel om ook legpuzzels neer te leggen die
meegenomen kunnen worden naar huis om in elkaar te leggen.

Na enige tijd kunt u deze dan weer ruilen voor een ander exemplaar.
Mocht u zelf thuis (complete) puzzels hebben liggen die hiervoor
gebruikt mogen worden, dan kunt u deze meenemen en in de
achterzaal op het podium leggen. De puzzels komen in een apart kastje
te liggen.

Hopelijk kunnen we velen hiermee een plezier doen.

Koffiemorgen Welput.

Woensdagmorgen 31 juli zijn de deuren van de Welput weer open voor
iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten.

De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per
14 dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom.
Loopt u ook binnen???

Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 en Lucie Meijering, tel:
551346

Zondag 4 augustus
Voorganger: Ds. H. Cohen-Stuart
Organist: ~ Mevr. Willy Misker
Collecten: 1. Diaconie

2. Pastoraat en Eredienst
Uitgang: Onderhoud gebouwen

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website)
Nieuwsbrief@pknnav.nl
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